


De aanleiding voor veel belangrijke levenslessen in de Bijbel ligt in
een alledaags voorval of een alledaagse waarneming.

De Heere Jezus passeerde op reis naar Jeruzalem de gevaarlijke
weg tussen Jericho en Jeruzalem en vertelde toen de gelijkenis
van de barmhartige Samaritaan. Hij zocht iets te eten aan een
vijgenboom en gebruikte die onvruchtbare boom vervolgens als
beeld van de lege Joodse godsdienst. Hij zag de enorme lantaarns
op het tempelplein en zei: ‘Ik ben het Licht der wereld!

Een van de schrijvers van het boek Spreuken kwam eens langs
de akker van een luiaard: helemaal overwoekerd door onkruid. De
muur eromheen was zelfs ingestort. Toen zag hij ineens die luiaard
in gedachten voor zich, zoals die 's morgens vroeg in zijn bed ligt.
‘Nog even slapen’, denkt deze dwaas, ‘nog even lekker liggen’, en
hij schurkt zich handenwrijvend van genoegen onder de warme
dekens.

Naar aanleiding van deze alledaagse waarneming formuleert de
Spreukendichter nu de levensles: ‘Zo zal uw armoede u overko-
men als een wandelaar en uw velerlei gebrek als een gewapend
man’ (Spreuken 24:30-34).
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