Horizontaal

5.
6.

Zo heet het verbond dat in het paradijs gesloten is.
Uit dit land heeft de afgod (zogenaamd) het volk
Israél uitgeleid.

In welke belofte wordt de Zaligmaker al beloofd?
In deze plek gaat God een verbond aan met Adam
en Eva.

Dit verdienen Adam en Eva (en wij) omdat we het
verbond met God verbroken hebben.

Verticaal

Dit wordt er voor het gouden kalf gebouwd.

Naar deze persoon brengt het volk Israél alle gouden
ringen.

Dit verbond treedt in werking als het eerste verbond
verbroken is.

Deze man is op de berg en het volk Israél wacht op hem.
Als Adam en Eva gehoorzaam waren, zouden ze dit
ontvangen.



